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De beste boeken van het jaar 2008

Y, .ste medewerkers van de Trouw boekenredactie over de uitgaven die hun het afgelopen jaar het best
bevielen.

Balans, Amsterdam.

Mooi en secuur portret van deze PvdA-politicus, die door de ervaringen tijdens de bezetting
transformeerde van een jongeling met een naieve zucht naar radicale en autoritaire oplossingen tot een
overtuigde democraat.

Johan van Merrienboer, Peter Bootsma, Peter van Griensven: Van Agt, Biografie, Tour de Force.
Boom, Amsterdam.

Na elkaar gelezen geven biografieén over Den Uyl en diens politieke tegenspeler en tegenhanger Van
Agt een mooi inzicht in de verschillen tussen de calvinistische en katholieke cultuur. Met zijn
hervormingsdrift moest Den Uyl wel botsen met Van Agt, die als schooljongen door de spiritualiteit van

de Augustijnen gebiologeerd raakte, 'zoals een bloem zich toebuigt naar de zon'.
Beatrice de Graaf schrijft over Duitsland en terrorisme
Carola Dietze, Nachgeholtes Leben. Helmuth Plessner 1892-1985 Wallstein, Gottingen.

Duitse filosofen zijn al lang geen steriele of apolitieke denkers meer. Carola Dietze schreef in 2006 een
meeslepende intellectuele biografie over de Duitse filosoof Helmuth Plessner. Plessner onderzocht wat
de mens nu antropologisch gezien tot mens maakte. Als ‘halfjood’ werd hij in 1933 van de Duitse
universiteiten verstoten en zette zijn werk in Groningse ballingschap voort. Dietze zet Plessner neer als
tegenpool van de abstracte en apolitieke Heidegger. Plessner ontwikkelde als verstotene juist een scherp
gevoel voor menselijkheid en mededogen, ook ten aanzien van zijn landgenoten.

Peter Sloterdijk, Het heilig vuur. Over de strijd tussen jodendom, Christendom & islam.
Amsterdam.

Peter Sloterdijk droeg onlangs eveneens een forse steen aan het ontwikkelen van meer menseliijkheid bij.
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